AW protestantse o
WY Kerk ZQM@@%?@%E@W@E

@)
. . ~
Ontmoetingskerk van Zevenhuizen - Moerkapelle \-
16 maart 2025 2
EREDIENST
voorganger: ds. A.M.D. van Briemen uit Alphen aan den Rijn
ouderling van dienst: Nel van Veen bloemengroet: Ina Ganzeveld
organist: Wim Soede camerabediening: Kees Bukman
gastheer: Peter van der Niet beamerdienst: Martin Smit
lector: Peter van der Niet

koffieverzorging: Arie en Nelly Biemond

OM TE DELEN
Over vijf weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema “Als nieuw”. Ga in deze
Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen door voor hen te collecteren.

1¢ collecte: Nederland, Mensen op weg helpen - Voedselbank

Op de zondag waarop we de maaltijd van de Heer vieren zijn uw gaven bestemd voor de Voedselbank.
Een aanzienlijk aantal inwoners van Zuidplas leeft nog onder de armoedegrens. De Voedselbank
Zuidplas hen, die in deze omstandigheden leven, een steuntje in de rug bieden door wekelijks een
voedselpakket te leveren. Er werken hier alleen vrijwilligers en ook voor het voedsel wordt niet betaald.
Maar er is wel geld nodig om de wekelijkse kosten te kunnen betalen, zoals brandstof, huisvesting, gas
& elektra en verzekeringen. En die kosten moeten uit giften betaald worden. Zo kunnen wij met deze
collecte meehelpen dat al deze gezinnen wekelijks hun voedselpakket krijgen. Altijd al nodig geweest
en nu meer dan nodig, uw bijdrage hieraan.

2¢ collecte: voor de kerk
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= OM MEE TE LEVEN
S, Als teken van meeleven en aandacht gaan de bloemen van deze zondag naar
gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.

OM TE KIJKEN EN TE ZIEN

Vorige week was de eerste schikking van de Veertigdagentijd. In
deze periode wordt het liggende kruis een staand kruis.

uitleg van de schikking: Het kruis ligt op de aarde. De takken symboliseren
de tweesprong: rode takken symboliseren de verbinding met het godde-
lijke, de groene takken staan voor de verbinding met het leven op aarde.
Groen is de kleur van de toekomst.

woorden bij de schikking:

Rode takken verbinden

door het genadekruis

de groene takken van de toekomst.




uitleg van de schikking: Het kruis is iets meer naar boven geschoven
ten opzichte van vorige week. Op de aarde komen drie witte hyacinten
(dit als verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia.). Samen vormen ze een
symbool van de heerlijkheid van God.

woorden bij de schikking:
Stralend wit licht

een bemoediging voor onderweg
op weg naar de exodus.

OM SAMEN TE VIEREN

Op zondag 16 maart is de viering van de maaltijd van de Heer.

"Neem, eet en drink’. Met deze vier eenvoudige woorden roept Jezus ons op om als ge-
meente 'tot Zijn gedachtenis' samen zijn maaltijd te gebruiken. De kerkenraad nodigt alle
gemeenteleden uit, jong en oud, evenals anderen die uit de Geest van Jezus willen leven om
met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren tijdens de zondagmorgendienst.

Zo vieren wij met elkaar onze verbondenheid in Christus vanuit de verwachting van en het
verlangen naar Gods Koninkrijk in onze wereld, een rechtvaardige samenleving gebaseerd
op naastenliefde en wederzijds respect.

De Maaltijd van de Heer vindt lopend plaats. De ouderling van dienst nodigt rij voor rij de
gemeenteleden uit naar voren te lopen. U krijgt het brood op uw uitgestoken handpalm aan-
gereikt. De wijn staat klaar in kleine cupjes en u neemt die op uitnodiging van de diaken van
de tafel.

namens de kerkenraad, Nel van Veen

In de dienst, waarin we de maaltijd van de Heer vieren, collecteren we voor de Voedselbank.
Daarnaast zamelen we voor of na de dienst ook goederen in voor de Voedselbank Zuidplas.
Met dit gebaar maken we zichtbaar hoe we als gemeente onze overviloed kunnen delen met
anderen.

De Voedselbank Zuidplas is vorig jaar losgemaakt van de Voedselbank Rotterdam en heeft
nog een tekort aan leveranciers en kan uw bijdrage dus zeer goed gebruiken.

De volgende producten zijn meer dan welkom:

groenten of fruit in blik of pot maaltijdsoepen  pakjes zuurkool olijffolie
tomatenblokjes in blik vis in blik koffie of thee pastasauzen
spaghetti (volkoren) Zilvervliesrijst couscous macaroni

namens de diaconie, Gijs Esveldt

OM THUIS MEE TE VIEREN

Tijdens een van de laatste koffieochtenden kwam het gesprek op het thuis mee vieren van
de diensten. Met name het meevieren van een Maaltijd van de Heer riep emoties op. Door
de stand van de camera is er weinig tot niets te zien van de Maaltijd van de Heer, is er geen
beleving en wordt er weinig betrokkenheid en zingeving ervaren.

De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn met deze feedback aan de slag
gegaan. Er is gekeken naar een andere opstelling van de camera, om zo een meer betrok-
ken beeld te creéren. As. zondag zal de camera een ander beeld laten zien. Dit om thuis
mee te kunnen vieren. Graag hoort de kerkenraad en /of het college van kerkrentmeesters
van gemeenteleden die thuis kijken of ze de Maaltijd van de Heer nu meer mee kunnen
vieren.

OM LICHT EN TROOST TE GEVEN

Ook dit jaar kunt u weer één of meerdere huispaaskaarsen bestellen, voor uzelf of om als
geschenk te geven aan anderen. Bij veel mensen heeft deze kaars inmiddels een vaste plek
gekregen.

Op zondagen en gedenkdagen kan het licht, ontstoken aan de Paaskaars, mensen weer licht
en troost geven.



In de hal van de kerk ligt de komende zondag (16 maart) een intekenvel waarop u uw keuze
voor een paaskaars en evt. een standaard kenbaar kunt maken.

In de week voor Pasen wordt de paaskaars dan bij u afgeleverd.

namens de diaconie, Gijs Esveldt
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OM AL WANDELEND NA TE DENKEN

Niet vergeten: mijmerwandeling zondag 16 maart om 14.00 uur.

De commissie V&T Ringvaartkerk Nieuwerkerk wil in samenwerking met de Ontmoetingskerk
Zevenhuizen-Moerkapelle dit seizoen een paar keer een mijmerwandeling organiseren naar
plekken in onze eigen omgeving. Om tijd te hebben om elkaar te ontmoeten, te genieten van
de natuur en van de stilte, maar ook om van gedachten te wisselen. We nodigen mensen
van alle leeftijden van harte uit om in de benen te komen. We zorgen voor wat stof tot praten
en mijmeren. Dit keer lopen we langs de Rotte en we spreken af bij restaurant De Roer-
domp. We lopen langs de roeibaan en langs de Rotte terug. Langs de Hennipsloot komen
we weer bij De Roerdomp. Dit is 5,3 km en reken op een wandeling met tussenstops van
ongeveer anderhalf uur. Voor wie dan nog energie over heeft, kunnen we een klein rondje
van 1,5 km lopen langs akkerbouwland en via de Rotte aan de ene kant en het natuurgebied
‘Koornmolengat’ aan de andere kant terug. Voor een versnapering onderweg wordt gezorgd.
Deelname is vrij. We vertrekken om 14.00 uur vanaf restaurant De Roerdomp, Tweemans-
polder 12, Zevenhuizen. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen voor zowel de auto als de fiets.
Info en opgave (niet noodzakelijk, iedereen is welkom) bij Corry van Putten:
corryvanputten@outlook.com of 0180-631846.

OM HOOP TE HOUDEN
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Na de Kerst is de ‘hoop hoop’ van de muur gehaald in de kerkzaal. { é :
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De komende weken vindt u één van deze tegeltje met TR e
een hoopvolle spreuk in de Zondagsbrief. A van Deftel
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OM MEE TE ZINGEN

Uitnodiging aan zangers: Tijdens de komende oecumenische vieringen op Witte Donderdag
en Goede Vrijdag zal de cantorij onder leiding van Karel Christiaanse o.a. het tafelgebed 'Gij
die weet wat in mensen omgaat' zingen. De repetities daarvoor zijn op drie vrijdagavonden:
28 maart, 4 en 11 april van 19.00 tot 20.30 uur in de Ontmoetingskerk. ledereen die graag
zingt, is welkom.

OM SPAREND TE HELPEN

Onlangs hebben we zakken vol met heel veel postzegels, maar ook wat speciale kaarten,
inktcartridges, toners, buitenlandsgeld, 1 en 2 eurocenten en kapotte bankbiljetten (geen
wettig betaalmiddel helaas) weer in Utrecht (PKN) afgeleverd. Waar het met dank aanvaard
is. De mand in de hal kan weer gevuld worden!

Klaas en Corry


mailto:corryvanputten@outlook.com

OM MEE TE VIEREN
Voor het online meevieren kunt u kijken op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.

Om vooruit te kijken

EREDIENST 23 maart 9.30 uur

voorganger: Ds. E. van der Wolf-Kox uit Zoetermeer

ouderling van dienst: Hanneke van Rij bloemengroet: Corrie Groen
organist: Ralf Nagelkerke camerabediening: Jan Groen
gastheer: Hans van Rijj beamerdienst: Gijs Esveldt
lector: Erwin Hoekstra

koffieverzorging: Jan en Corrie Groen

1¢ collecte: Moldavié, Kerken geven kinderen toekomst - Kerk in Actie, werelddiaconaat
2¢ collecte: voor de kerk

OM TE CONTACTEN
over pastorale zaken:
afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden:

Harry Ganzeveld 06-36261522 PastoraatGKZM@gmail.com

Ds. Annette Bosma 070-2144240 predikantontmoetingskerk@gmail.com
op vrijdag

over de zondagshbrief:  kopijsluiting donderdag 18.00 uur

Hanneke van Rjj 0180-631067 mijvanrij@ziggo.nl

OM MEER TE LEZEN

Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer.
Weet u dat er ook een facebookpagina is?
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752

OM TE GENIETEN



https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752




